Niewws uif de moesfuin!
~Uennassend! ~

Net als het leven dat soms vol verrassingen zit, kan dat ook zo zijn in de moestuin!

De kinderen uit groep 6 zijn nu al een aantal weken met het thema ‘moestuin’ aan de slag in de
klas, waarbij ook Juf Jaimy soms weer nieuwe dingen leert!

De eerste lessen waren (vanwege het weer) voornamelijk binnen in de klas, maar nu wordt er
ook buiten in de moestuinbakken gewerkt.

Wat de afgelopen weken als ‘verrassend’ bestempeld kon worden, waren de tijgerwormen die in
de klas werden getoond. En dat die kleine, glibberige wormen eigenlijk heel nuttig zijn. En zelfs
een soort tijgerstrepen blijken te hebben! Cool!

Deze tijgerwormen hebben inmiddels een nieuw ‘thuis’ gekregen in de moestuinbakken op de
Willibrordschool. Daar kunnen ze de grond lekker luchtig maken en weer voeding geven aan de
grond, zodat de plantjes straks lekker gaan groeien! Hoe ze dat doen? Dat weten de kinderen uit
groep 6 heel duidelijk uit te leggen; iets met ‘composteren’...

Wat ook ‘verrassend’ was, is dat sommige groenten wel eens ‘vergeten’ worden, maar toch stug
blijven groeien.. ook als ze geen aandacht krijgen. Zo ook dit radijsje! Deze stond nog in de
moestuin van het vorige seizoen, maar is inmiddels uitgegroeid tot het formaat van een limoen!

Dit plantje is dus een echte doorzetter!

Inmiddels zijn de eerste uien en aardappels gepoot!
Hopelijk worden de kinderen straks verrast (of
beloond na hun goede zorgen) met een mooie
oogst van meerdere aardappels. Ook dat
groeiproces is zeer verrassend te noemen!

Het geduld van de kinderen
zal flink op de proef worden
gesteld, maar ook dat hoort
bij het leven. Eerst zaaien,
daarna groeien en dan pas
oogsten. Wordt vervolgd!



